Moeten

(samenvatting)

Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid nemen.

Onze intentie met dit artikel is om bij te dragen aan helderheid omtrent keuzevrijheid
en over de (on)bewuste keuzes die we op ieder moment van de dag maken.

Ook als we onszelf vertellen dat we iets moeten, dat we echt geen andere keuze hebben,
zijn er nog steeds keuzemogelijkheden voor handen. Om deze mogelijkheden te kunnen
zien, is het van belang het concept ‘moeten’ nader te onderzoeken en bij voorkeur
helemaal los te laten.

“1k heb altijd een keuze, alleen soms
minder opties dan ik zou willen”

Miki Kashtan

Het woord moeten is zodanig ingeburgerd dat het risico bestaat dat we niet meer in
contact zijn met de letterlijke betekenis ervan. Van Dale geeft de volgende betekenissen
van moeten aan:

moe 'te N (moest, heeft gemoeten)

behoefte hebben; verlangen, willen: wat moet je?
verplicht zijn tot

nodig zijn, horen: de voorraad moet weg
noodzakelijk geacht worden; onvermijdelijk zijn
mogen, believen: ik moet hem niet, mag hem niet
vermoedelijk waar zijn: die man moet wel rijk zijn

(Belgi€) hoeven: u moet niet komen

Over de betekenissen die zowel vet als cursief staan, gaat dit verdiepende document.
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OEFENING

Het doel van deze oefening is om je bewustzijn te vergroten
omtrent het veelvuldig gebruik van het woord moeten in onze taal.
Zet de radio of televisie aan en luister naar een praatprogramma.
Turf tijdens het luisteren hoeveel keer je het woord moeten voorbij
hoort komen. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld één
bladzijde uit de krant of een boek te analyseren.

Vervolgens wil ik je vragen om alert te zijn op de momenten dat
je zelf het woord moeten, of een vervoeging hiervan, gebruikt.
Als je jezelf bijvoorbeeld ‘ik moet’ hoort zeggen, nodig ik je uit te
onderzoeken welke behoefte van jou je probeert te vervullen met
de actie die je voornemens bent in te zetten en waarmee je bewust
of onbewust je keuzevrijheid ontkent.

De duistere kanten van ‘moeten.

Als ik met mensen praat over stoppen met het gebruik van het woord moeten, dan hoor
ik regelmatig de opmerking “Waar maak je je zo druk over, het is maar een woordje”. Ik
ben er zelf van overtuigd dat dit niet het geval is. Het woord ‘moeten’ verduistert het besef
dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn daden en dat ik altijd zelf, bewust of onbewust,
keuzes maak. Daarnaast straalt dit woord voor mij geen leiderschap maar lijderschap uit.
Het Milgram experiment laat zien wat er kan gebeuren als mensen zichzelf vertellen dat ze
iets‘moeten’ Ik nodig je uit om naar dit fragment op YouTube te kijken. Als je ‘The Milgram
experiment’intikt, komen er diverse filmpjes over dit experiment naar boven. Ook kom je
vele artikelen over dit baanbrekende experiment tegen.

Een ander voorbeeld, van de rampzalige
gevolgen die er kunnen gebeuren als mensen
het zicht verliezen op hun eigen keuzevrijheid,
is het Standford-gevangenis experiment. Het
is in mijn optiek zeker de moeite waard om je
in dit experiment en de uitkomsten hiervan te
verdiepen.
Heb je weleens van Oskar Groning gehoord? Hij
wordt ook wel de boekhouder van Auschwitz
genoemd. Op 1 juli 2015 gaf hij voor de rechtbank
toe dat hij medeplichtig was aan de Holocaust.
Hij stond terecht voor de hulp bij de moord op
driehonderdduizend mensen. Groning gaf de volgende verklaring voor zijn daden: “lk
heb tijdens mijn opvoeding geleerd dat je gehoorzaam moet zijn, daarom
heb ik mij niet verzet tegen de moorden. Naar de huidige maatstaven is
dat niet te bevatten”.
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Normen en waarden.

Meer dan eens hoor ik mensen normen en waarden op één hoop gooien.’Moeten’ komt
echter voort uit de normen vanuit onze omgeving die we bewust of onbewust hebben
omarmd. Zij zijn een onderdeel van ons huidige ego geworden. We zijn hieraan gaan
hechten waardoor we de deuren naar keuzevrijheid voor onszelf dicht kunnen gooien.
Waar normen van buiten komen, ontstaan onze waarden vanuit onszelf. Ze zijn, anders
dan normen, heel fluide. Je leest dit document nu mogelijk vanuit je behoefte aan leren
en groeien. Als er vervolgens een vriend belt met de vraag of je zin hebt om een terrasje te
gaan pakken dan kan het zijn dat je moeiteloos schakelt naar je behoefte aan gezelligheid,
plezier en verbinding. Het overschakelen van de ene norm naar de andere gaat in de regel
een stuk moeizamer. Herken je dat?

En... nu 2eg jij ook nog

SCHIET OP| dat ik op moet Schieten.
1K KOM TE LAAT P Doe mO€+€n
OP MIIN WERK] de groeten.
Je hebt altjjd
een Keuze.
Peff... ik moet

1k moet
helemaal
niets]

ook nog het verslag afmaken.

1k moet boodschappen doen|

REFLECTIEVRAAG

Als je een collega hebt die ook een training over het onderwerp moeten, macht,
verantwoordelijkheid, eigenaarschap en/of (persoonlijk) leiderschap bij ons volgt of
heeft gevolgd, wil je dan eens met elkaar bespreken wat voor impact het gebruik van het
woord ‘moeten’ in jullie bedrijf of organisatie heeft? In hoeverre past het gebruik van het

woord ‘moeten’ bij de waarden die jullie met elkaar in de wereld willen zetten?

Werk je niet binnen een organisatie, bespreek dan met bijvoorbeeld je gezinsleden en/of
vrienden het effect van het gebruik van het woord ‘moeten’ op jullie relatie. Welke
zinsconstructies kunnen jullie bedenken als alternatieven?
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Moeten? Ik zeg... de groeten!

Geloof je nog steeds dat het gebruik van het woord ‘moeten’ heel onschuldig is?
Waarschijnlijk bedoel je er in het merendeel van de gevallen niet eens dwang mee. “Als
ik zeg dat ik boodschappen moet doen dan bedoel ik hier niets vervelends mee’, zei
laatst een vriendin tegen mij. Toen ik haar vervolgens vroeg om het woord ‘moeten’ te
vervangen door ‘willen, kwam ze al snel tot de conclusie dat ze eigenlijk helemaal geen
zin had om boodschappen te doen. Ze verlangde namelijk naar rust en gemak.

Heeft het woord ‘moeten’ jou onbewust in zijn macht of
ben jij bij machte om dit woord te vervangen door
alternatieven? Als ik persoonlijk verantwoordelijkheid
wil nemen voor wat ik denk, doe en zeg en in contact
wil blijven met de intrinsieke motivatie van waaruit
ik dingen doe, kies ik voor andere taal dan het
woord ‘moeten’. Door de drijfveren onder mijn
keuzes te herkennen en te benoemen, creéer ik
meer helderheid voor mezelf en voor de mensen

om mij heen. Ik ruil de taal van macht hiermee

in voor de taal van passie. Welk effect denk je

dat dit heeft op je beleving van persoonlijk
leiderschap? Wat voor andere energie zal je
hiermee oproepen in je contact met anderen?

Ik nodig je uit om het woord ‘moeten’ de groeten
te doen. Hoe doe je dat? Het veranderen van de
taal die je met jezelf en anderen spreekt, is een hele
belangrijke stap hierin. Door jezelf subtiel te onderbreken

op het moment dat je jezelf het woord ‘moeten’ hoort gebruiken
en het te vervangen door een van de onderstaande alternatieven:

Ik kies ervoor om

lk ga

Ik wil
Ik doe

Als je jezelf vertelt dat je naar de vergadering ‘moet’ en je vervangt
dit nu door de bovenstaande alternatieven, dan klinkt dit als volgt:

Ik kies ervoor om naar de vergadering te gaan
Ik ga om 10.00 naar de vergadering

Ik wil naar de vergadering

Ik doe mee aan de vergadering
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Wat straalt voor jou meer verantwoordelijkheid uit? De zin met het woord ‘moeten’ of de
alternatieve zinnen? Zou een echte leider ‘'moeten’ gebruiken of kiezen voor een taal die
meer eigenaarschap uitstraalt? Om je onbewuste moetenpatroon te doorbreken, wil ik je
als tip geven om een aantal collega’s van je te vragen je er attent op te maken wanneer je
het woord ‘moeten’ gebruikt tijdens bijvoorbeeld de lunch of een vergadering.

DE
GROETEN
MET

MOETEN

Hoe je gelukkig wordt door te kiezen voor ongehoorzaamheid

Boekentip

Wil je je verder verdiepen in het thema
‘moeten’ dan raad ik je van harte het boek
‘De groeten met moeten’ van een van onze
trainers, Rick van Asperen, aan.

HAYSTACK

www.egostrippen.nl



